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Çevrenizdeki herkes 
birer doktora 
dönüşüyorsa, 
siz gerçek bir 
doktora 

görünün. 


AXA SİGORTA'dan çok uygun primlerle 
Sağlığım Tamam Sigortası yaptırın, 
SGK farkı ödemeyin. 


» Çok uygun primler * Hızlı ve kolay poliçe 
» Geniş hastane ağı » Ayakta ve yatarak tedaviler 
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Sel ve dolu 
tehdit ediyor... 


DÜNYADA iklimin değiştiğine yaşadığımız olaylarla şahitlik ediyoruz. Yaz günü dolu yağıyor, kışın yağmur yağmıyor... Kadıköy'ün merkezinde hortum oluşuyor... Ben doğma büyüme İstanbullu olarak böyle bir sel, böyle bir dolu, böyle bir hortum 
olayını İstanbul'da yaşamadım. 55 yaşındayım, o kadar yaşlı degilim ama bu yaşıma kadar böyle bir afete denk gelmedim. Öncelikle İstanbul halkına geçmiş olsun demek isterim. Bir daha 
olmamasını arzu ederim. Ama dokuz gün aralıkla iki facianın 
yaşanmış olması, sonrasında da benzer olayların yaşanacağına 
işaret ediyor. 


Sigorta şirketlerine uyku yok 

Sigorta, beklenmeyen felaketlerde devreye giren bir sistem. 
İstanbul'da meydana gelen sel ve dolu olaylarında da bu yaşandı. 
Kimse İstanbul'a ceviz büyüklüğünde dolu yağacağını beklemiyordu. Ama yağdı. İşte geçmiş selde, Bodrum depreminde 
yaşanan hasarlar ve şimdi son dolu olayı nedeniyle sigorta şirketleri, acenteler, eksperler, hasar onarım şirketleri mağdur vatandaş için seferberlik içerisinde. Uyku yok, mesai sınırlaması yok, full hizmet peşinde. 


İki paket sigara fiyatına güvence 

Trafik sigortalarında son yıllarda yaşanan sorunlar nedeniyle 
sigorta şirketlerinin itibarı zedelenmişti. İtibarı onarmak için 
bu bir fırsat. İnanıyorum ki ilk andan itibaren sigortalıların mağduriyetini çözmek için büyük çaba sarf eden sigorta şirketleri, 
itibar kaybını geri kazanmak için çaba gösteriyorlardır. 

Bu felaketler de göstermiştir ki ne zaman, nerede, ne olacağı 
belli değil. Bu nedenle trafik sigortası ile yetinmeyip kasko yaptıranlar şimdi dolu göçüklerini mini onarım ile eski haline getirmişlerdir bile, üstelik boya bozulmadan. Camlar değiştirilmiştir. 

Bu bize ders olmalı. Kaskomuzu, ev ve iş yeri sigortalarımızı yaptıralım. Hem de aylık iki paket sigara parasına, haberiniz 
olsun. 


İMTİYAZ Editörler 


Nihal ORGAN, Şerife KAYA 
Hukuk müşaviri 


SAHİBİ 


şemsiye 


Anadolu Sigorta'dan tam 
bakımlı trafik poliçesi 


ANADOLU Sigorta, trafik sigortasına yeni teminatlar sunan ürünü “Tam Bakım Trafik Sigortası'nı 
hizmete sundu. Otomobil, kamyonet, minibüs ve 
panelvan gibi birçok araç türünü kapsayan ürün, 
77 noktada check up hizmetlerini RS servis merkezlerinde bedelsiz karşılıyor. Ayrıca, Anadolu Sigorta'nın mini onarım hizmetinden de ücretsiz faydalanabiliniyor. 
Üründen özel otomobil, kamyonet, minibüs ve panelvan tipi araçlar 
ile 4x4 Jeep ve minivanlar yararlanabiliyor. Sigortalıların ücretsiz alacakları hizmetler ise şöyle: Boya Yüzeyi Temizleme ve Parlatma Hizmeti, Check Up Hizmeti ve Ekspres Motor Temizleme Hizmeti. 


Yeni 'kira sertifikası fonu” 
7/24 alınıp- satılabilecek 


ZİRAAT Portföy, “Kısa Vadeli 
Kira Sertifikası Katılım Fonu'nu | 
piyasaya sundu. Özellikle faize | 
duyarlı kesim için tasarruflarını 
değerlendirebilecekleri fon, kısa vadeli, faizsiz, 7/24 alınıpsatılabilen bir ürün olma özelligi taşıyor. Ürün, faize duyarlı kesimin tercih etmediği likit fonlar” için d Gümi bir alternatif. Ürünün hedef kitlesi içerisinde kurumlar ve emeklilik şirketleri de yer 
alıyor. Ziraat Portföy Genel Müdürü Hakan Eryılmaz, yeni ürünün 30 gün ve daha az vadeli katılım hesapları olmadığı için sistem dışında kalan, nemalandırılamayan tasarrufların kaynak olarak ekonomiye kazandırılması için dizayn edildiğini söyledi. 


HDI, Türkiye Basketbol 
Federasyonu'na sponsor oldu 


HDI Sigorta, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 
(TBF) sigorta sponsoru oldu. HDI Sigorta Genel 
Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, “Amacımız sporcularımıza hak ettikleri galibiyetlere ulaşmaları için des- b; 
tek olabilmek. İki yıldır TFF'nin yanında yer almaktan gurur duyuyoruz” dedi. 


katkıda bulunanlara telif ödemesi 
yapılmamaktadır. 
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Pınar Apt. No:42/1 34662 Koşuyolu- 
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Reklam Rezervasyon: 

0216 326 83 20- 0532 155 86 47 
Faks: 0216 326 83 21 

Dağıtım: Turkuvaz Dağıtım Pazarlama A.Ş. 
Tel: 0216 585 9100 


Yayıncılık Anonim Şirketi 
Yayının Türü: Ticari, Yaygın, 
Süreli/Aylık, Ulusal Dili: Türkçe 


ŞEMSİYE DERGİSİ, PARA DERGİSİ 
TARAFINDAN SİGORTAMEDYA 
YAYINCILIK A.Ş.YE YAPTIRILMIŞTIR. 


Basıldığı Yer: Fatih Mah. Hasan Basri 
Caddesi NO:4 Samandıra-Kartal / 
İstanbul Tel: 0216 585 91 06 
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Doğa Sigorta, yeşil ofis 
hizmet verecek 


DOĞA Sigorta, Maslak'taki yeni 
binasına taşındı. Doğa Sigorta'nın 
bundan böyle hizmet vereceği Spine 
Tower, 2014 yılında MIPIM 
Ödülleri'nde Türkiye'nin En İyi Projesi 
ödülünü aldı. Bina ayrıca RICS 
tarafından “Best Office 
Architecture Europe” ve “Best 
Office Architecture Turkey” 
ödüllerine de layık görüldü. Doğa 
Sigorta'nın adresi şu şekilde: 
Büyükdere Caddesi Spine Tower No: 
243 Kat: 20/21 34394 Maslak- 
Sarıyer/İstanbul. 


Vakıf Emeklilik'in 
"Sigorta Laboratuvarı” 
örnek oldu 


İstanbul Milli Eğitimi Müdürlüğü, 
Eğitimde İş Birliği kapsamında Vakıf 
Emeklilik Sigorta Laboratuvarı 
projesini örnek proje olarak 
gösterdi. Projenin detayları, Mesleki 
ve Teknik Eğitimde Yeni Yaklaşımlar 
Konferansı'nda paylaşıldı. Sigorta 
Laboratuvarı projesi, Sigorta Meslek 
Liseleri'ne eğitim desteği vermek ve 
geleceğin sigortacılarını yetiştirmek 
amacıyla hazırlandı. 


Ouick ve Gulf müşterileri 
RS Servis'ten hizmet alacak 


Mobil Onarım, Mini Onarım ve Hasar Onarım alanında 
hizmet veren RS Servis, müşteri ağını gün geçtikçe 
genişletiyor. Son olarak Çuick Sigorta ve Gulf Sigorta 
ile yapılan anlaşma ile RS Servis'in mini onarımda 
anlaşmalı olduğu şirket sayısı 13'e ulaştı. RS Servis 
Genel Müdürü Ünal Ünaldı, müşteri memnuniyetinin 
öncelikleri olduğunu belirterek, mini onarım hizmetinde 
şirket ağlarını gün geçtikçe artıracaklarını kaydetti. 
Ünaldı, Gulf Sigorta ve Çuick Sigorta kasko Fo 
müşterilerinin araçlarındaki küçük hasarlara ? 
güvence sağlamaya başladıklarını söyledi. Mini BI 
onarım hizmeti verdikleri şirket sayısının 13'e 

ulaştığını açıklayan Ünaldı, mini onarımda anlaşmalı şirket sayısını artıracaklarını da 
sözlerine ekledi. Ünaldı, “Müşteri odaklı yapımızdan asla ödün vermeyeceğiz. Bunu 
sağlamak için elimizden geleni yapıyor, teknolojinin tüm yeniliklerinden 
faydalanıyoruz” dedi. 


GUICK> 


anin, a ücera 


Cep telefonumuzu çaldırmaktan çok korkuyoruz 


Aksigorta, evlerdeki hırsızlık olaylarıyla ilgili bir araştırma yaptı. Araştırmaya 
katılanların yüzde 32,6'sı zarar gelse ya da kaybolsa en çok üzüleceği eşyanın cep 
telefonu olduğunu belirtti. Evlerin hırsızlığa karşı 'korunmasız' olduğu ortaya çıktı. 
Araştırmaya katılanların yüzde 53,7'si hırsızlığa karşı herhangi bir önlem 
almazken, yüzde 16,9'u kapı ve camı kilitlemekle yetindiğini kaydetti. Hırsızlıktan 
korunmak için uygulanan yöntemlerden ikincisinin, güvenlikli sitede oturmak ya da 
güvenlik kamerası kullanmak olduğu anlaşıldı. 


Mapfre Vakfı'nın bağış programlarına 
başvurular başladı 


Mapfre Vakfı, Sağlık Teşvik Alanı'nda 48 bin Euro'ya, 
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Alanı'nda ise 15 bin Euro'ya 
kadar destek sunuyor. Mapfre'nin faaliyet gösterdiği bütün ülkelerde toplumsal 
gelişim, sağlık, kültür, yol güvenliği gibi konularda sosyal sorumluluk projeleri 
yürüten Mapfre Vakfı, akademik veya profesyonel alanda çalışmalar yapan 
araştırmacıları da destekliyor. Bu amaçla bağış programları düzenleyen vakıf, bu 
yılki başvuruları kabul etmeye başladı. Araştırmacılara toplam 315 bin Euro maddi 


| unda: ton 


MAPFRE 


destek sağlayan programa, 13 Ekim 2017 tarihine kadar başvuru yapılabiliyor. 


Direksiyon başında en çok 
biz telefon kullanıyoruz 


AvivaSA, 13 ülkede direksiyon başında telefon 
kullanımını araştırdı. Her iki Türk 
vatandaşından birinin araç kullanırken 


"İşimiz Okumak” 
projesi ödülleri üçledi 


Garanti Emeklilik'in 
başta sokaklar olmak üzere 
çeşitli yerlerde çalışan 


çocukları tamamen okula telefonla 
döndürmeyi hedefleyen konuştuğu 
sosyal sorumluluk projesi ortaya çıktı. 


Araştırmaya 
göre, Türkiye 


“İşimiz Okumak” üç büyük 
uluslararası ödülün sahibi 


oldu. “İşimiz Okumak”, yüzde 22 ile 
ABD'de Communitas Ödülleri, “trafikte en 
Belçika'da 'European çok sosyal 
Excellence Awards in medyada 


gezinen ve paylaşım yapan' Avrupa ülkesi 
konumunda yer aldı. Avrupa'da Türkiye'nin 
hemen ardından yüzde 17 ile İtalya geldi. 
Global olarak bakıldığında ise yüzde 41 ile 
Hindistan, trafikte en çok sosyal medyada 
gezinen ülke oldu. 


Public Affairs Ödülü ve 
uluslararası arenada 

“The International 

CSR Excellence Awards” 
Ödüllerinde gurur yaşattı. 


Www.gunessigorta.com.tr 


KÜÇÜK BÜTÇELERİ 


KASKO 


Bütçeniz ne olursa olsun, 


ile 2500 TL 
üzerindeki hasarlarınız için aracınız teminat 
altında olsun. Üstelik 9630'a varan avantajlarla da 
cebiniz rahat etsin. 
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Anadolu Sigorta 
Faaliyet Raporu ile 
3 ödül kazandı 


Anadolu Sigorta 2016 Yılı Faaliyet 
Raporu, Amerikan 
> İletişim 
Profesyonelleri Ligi 
tarafından yapılan 
değerlendirmede 
altın, platin ve 
gümüş olmak üzere 
üç ödülün sahibi 
. oldu. “İnsanın Hayata 
Dokunduğu Her 
Yerde” mottosu ile 
ulaşılabilirlik ve köklülük konseptleri 
üzerine tasarlanan rapor, içerdiği 
bilgiler, sektöre ve şirkete ilişkin 
analizleri ile yatırımcılar, müşteriler, 
iş ortakları ve çalışanlar tarafından 
da ilgiyle okunup takip edilebilmesi 
amacıyla hazırlandı. 


Euler Hermes, Tüpraş'ın 
cirosunu sigortaladı 


Tüpraş, Euler 
Hermes ile 
alacak 
risklerinin 
yönetimine 
yönelik iş birliği 
anlaşması 
imzaladı. 

© Anlaşma 
kapsamında 
Euler Hermes, 
Tüpraş'ın 2.2 
milyar TL'lik 
cirosu için alacak sigortası hizmeti 
verecek. Euler Hermes Türkiye Genel 
Müdürü Özlem Özüner, "Türkiye'de 
örneğine az rastlanan bu iş birliğimiz 
sayesinde, küresel liderliğimizin ve 
güçlü yerel uzmanlığımızın getirdiği 
faydaları sunarak Tüpraş'ın ticari 
alacaklarını olası risklere karşı 
koruyarak, işlerini daha güvenli ve 
istikrarlı bir şekilde büyütmelerini 
sağlayacağız” diye konuştu. 


Özlem Özüner 


Hava araçları 
sigortasız uçamayacak 


Türk hava sahasında uçan sicile kayıtlı 
hava araçları ve İHA'larla yabancı sivil 
hava araçlarını işletenler, faaliyetleri 
dolayısıyla üçüncü şahıslara 
verebilecekleri zararlardan 
kaynaklanan sorumluluklarına karşı 
sigorta 
yaptıracak. 
İşletenler; 
sigorta ile 
savaş, terör, 
uçak kaçırma, 
sabotaj, kanun 
dışı müsadere ve halk hareketleri 
risklerini de teminat altına alacak. 
Üçüncü şahısların maruz kalacağı kar ve 
kira kaybı dahil tüm dolaylı zararlar 
sigorta kapsamı dışında olacak. 
İşletenler, gerçekleştirdikleri her bir 
uçuşta sigortanın sürekliliğini 
sağlayacak. Sigorta yükümlülüğü yerine 
getirilmeyen hava araçlarıyla uçuş 
yapılmayacak. 


Ouick, motosiklet 
kullanıcılarıyla buluştu 


Ouick Sigorta, ilk sponsorluğunu 
gerçekleştirerek, Bursa Enduro 
Motosiklet Festivali'ne katıldı. Yapılan 
etkinliğe katılan Çuick Sigorta CEO'su 
Levent Uluçeçen, motosiklet 
dünyasına katkılarının ve 
sponsorluklarının devam edeceğini 
söyledi. Uluçeçen “Faaliyete 
başladığımız tarihten bugüne yaklaşık 
70 bin motosiklet sürücüsüne trafik 
sigortası üretimi yaptık. Bu alanda 
yenilikçi bazı yaklaşımlarla ürün ve 
hizmetler üzerinde çalışıyoruz” dedi. 


Groupama Sigorta, “Fiyatı Mantıklı, 
Kapsamı Avantajlı” mottosuyla yeni 
kasko kampanyasını hayata geçirdi. 
Aracı için kasko poliçesi tercih etmek 
isteyen tüketicilere yönelik hazırlanan 
yeni reklam kampanyası; görsel, basılı, 


mecralarda yer alıyor. 


online ve sosyal medya olmak üzere tüm 


Groupama'nın yeni kasko kampanyası yayında 


ELELE 
FiYATI 
MANTIKLI 
KAPSAMI 
AVANTAJLI 


Axa'dan “Kadın Girişimci 
Sigortası” 


Axa Sigorta, özel asistans hizmetleri ile 
zenginleştirdiği “Kadın Girişimci 
Sigortası” ürününü sundu. Poliçe ile iş 
yeri sigortası 

hizmetlerinin 

yanı sıra 7/24 

Kadın Sağlığı 

Danışma Hattı, 

sağlıklı 

beslenme, 

medikal 

hizmetler ve 

kişisel 

hizmetler 

veriliyor. 

Ayrıca, araç ve 

konut asistansı, çocuk sağlığı danışma, 
evde çocuk ve yaşlı bakımı konularını 
kapsayan aileye özel asistanslık 
hizmetleri, spa ve spor salonu indirimleri 
ile kadın girişimcilere üstlendikleri 
sorumluluklarını yerine getirmeleri ve 
hayatlarını kolaylaştırmaları için destek 
oluyor. Axa Sigorta Satış ve 
Pazarlamadan Sorumlu Başkan ve İcra 
Kurulu Üyesi Özer Şimşek, "İş yeri 
sigortası ürünümüzü farklı destek 
hizmetleriyle zenginleştirerek ortaya 
çıkardığımız Kadın Girişimci Sigortası'nı 
tamamen kadın girişimcilerimizin 
hayatına değer katmak ve karşılaştıkları 
zorluklara karşı güçlendirmek amacıyla 
hazırladık” açıklamasını yaptı. 


Ergo'dan Güneş Enerji 
Santralleri'ne güvence 


Ergo Türkiye, sektöründe bir ilke imza 
atarak, Güneş Enerji Santralleri'nde 
yetersiz ışımadan kaynaklı performans 
kayıplarını güvence altına alıyor. Ergo 
Türkiye'nin Güneş Enerji Santralleri 
(GES) ürünü, piyasada standart olarak 
sağlanan yangın, yangına bağlı kar 
kaybı, makine kırılması, makine 
kırılmasına bağlı kar kaybı ve 
sorumluluk teminatlarının yanı sıra; 
performans kaybı bedelini piyasadaki 
örneklerinden daha yüksek limitler 
çerçevesinde teminat altına alıyor. 
Bununla beraber Ergo Türkiye, GES 
sigortacılığı konusunda sektörde “lack 
of sun” olarak bilinen, yetersiz ışımadan 
kaynaklı performans kayıplarını da 
temin etme garantisi veriyor. 


Sompo Japan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile 
anlaşmalı özel hastanelerde fark ödemeyin, sıra beklemeyin. 
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İşsizliğe karşı “Gelir Güvence Sigortası” 


İşsiz kalmak günümüzün oldukça 
korkulan bir kaygısı. Garanti 
Emeklilik'in sunduğu 'Gelir Güvencesi 
Sigortası' ürünü ile bu kaygı son 
buluyor. Yaşam kaybı veya kaza 
sonucu iş görememe hallerinde 
poliçede belirlenen teminat tutarı 
hak sahiplerine ödenerek sigortalı 
güvence altına alınıyor. Bordrolu 
çalışanlar için işsiz kalınması 
durumunda en fazla altı ay olmak 
üzere aylık giderler sigortalıya 


sağlanmış oluyor. Poliçe istenirse yıllık olarak yenilenebiliyor. 


Yurt dışı seyahatler Anadolu Sigorta güvencesinde 


Türk vatandaşlarına vize uygulayan ülkelerin zorunlu talep ettiği yurt dışı 
seyahat sigortasını Anadolu Sigorta'dan yaptıranlar seyahatleri boyunca 


güvende oluyor. 
Poliçe, bagajın 
kaybolmasından 
tarifeli bagajların 
zarar görmesi, 
çalınması veya 
gecikmesine kadar 
tatil keyiflerini 
kaçırabilecek pek çok 
aksiliğe karşı koruyor. 
Ürün, Avrupa dâhil 
tüm dünya ülkelerini 
kapsıyor. 


Konutunuz Neova ile 
daha sağlam 


Konutlarınızın sağlamlığı ve güvenliği 
hem kendiniz hem de sevdikleriniz için 
oldukça önemlidir. Neova Sigorta 
“Konut Sigortasr' ile evlerinizi güvence 
altına alıyor. Kiracı tarafından yapılan 
boya badana masrafları, nakil halindeki 
ev eşyaları teminatı ve sigortalıya ait 
eşyaların taşınması veya konut dışında 
depolanması gibi birçok problem 
doğurabilecek durum sigortanın 
güvencesi altında. Ayrıca kiracı ya da ev 
sahibi olmanız fark etmeden 'Konut 
Sigortası'nı temin edebiliyorsunuz. 


m mg m m 


Ziraat Sigorta, ailenizi 
risklerden koruyor 


Ailemiz kuşkusuz en değerli 
varlığımız. Ziraat Sigorta ailelerimizi 
“Ailem Ziraat Güvencesinde' ile 
koruyor. İş kazasından hayvan 
saldırısına, darp edilmeden duman 
sonucu zehirlenmeye birçok talihsiz 
durum poliçenin sunduğu teminatlar 
içerisinde yer alıyor. Ayrıca eğitim 
görmesi kaydıyla sigortalının 
çocukları için de 10 yıl boyunca her 
eğitim yılı başlangıcında yılda bir kez 
1.300 TL eğitim destek tazminatı 
ödeniyor. Üstelik bu ürüne yılda 
sadece 149 TL ödeyerek sahip 
olabiliyorsunuz. 


Sel ve doluya karşı 'Ouick Kasko' kalkanı 


Son günlerde özellikle İstanbul ve yurt genelinde yaşanan sel ve dolu felaketleri 


# 


Sağlığınız emin ellerde 


Sompo Japan Sigorta, sağlığınızı 
düşünerek kapsamlı bir ürün olan 'Elit 
Özel Sağlık Sigortası' sunuyor. Yatarak 
tedavi olunması gereken durumlarda 
geçerli olan ve tedavi masraflarının 
karşılanmasında güvence sunan poliçe, 
ayrıca ayakta tedavide gerçek ihtiyaç 
halinde modern teşhis, tahlil ve 
röntgen teminatı sunuyor. Türkiye'deki 
pek çok sağlık kuruluşunda geçerli olma 
özelliği taşıyan ürün ile hayatın 


yüzlerce araç sahibini mağdur etti. 
Ouick Sigorta böyle mağduriyetlere 
karşı 'Ouick Kasko' ile kalkan görevi 
görüyor. Ek teminatlar dahilinde sel, 
korkulacak bir doğal afet niteliğinden 
çıkıyor. Hasar bildirimlerinizi, şirketi 
doğrudan arayarak ya da mobil 
uygulamadaki 'Acil Durum” butonunu 
tıklayarak şirket yetkililerinin sizi bir 
dakika içinde aramalarını 
sağlayabiliyorsunuz. 


j 


getireceği beklenmedik sürprizlere karşı kendinizi koruyabiliyorsunuz. 
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KADINA DEĞER SiGORTASI ile 


BNP Paribas Cardif, hayatınıza değer 
geleceğinize sağlık katar. 


IM E 
İ / Vİ MN) 
Wi Sağlıklı bir gelecek için yanınızdayız 


Kadınlara özgü tehlikeli hastalıklardan birine yakalanmanız halinde oluşacak finansal güçlüklere karşı çözümler ty , 
BNP Paribas Cardif'de. Şimdi sizi de bu çözümlerimizden faydalanmak ve sağlıklı bir geleceğe hazırlarımak için 7 i, 
444 43 23 Müşteri İletişim Merkezimize bekliyoruz Ar MN i 


bnpparibascardi).com.t Kenrrc ardifTA Bİ surr ardifTurkiye 


“xi BNP PARIBAS Değişen 


dünyanın 


4 CARDIF sigortacısı 
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Sel dolu yıktı, zararları 
sigorta karşılayacak 


İstanbul'da temmuz ayında yaşanan yağışlar, araçlar, ev ve iş yerlerinde büyük 
zararlara neden olurken, sigortalı olan vatandaş zararını elini cebine sokmadan 
karşılamaya başladı. 


SEVAL ÖZKAP z EE du. İstanbulluya kabus yaşatan fırtına ve 
GEÇEN ay şiddetli yağan iki yağış ile bir- Şirketi nize sağanak, havayollarını da vurdu. Bazı 
likte, İstanbullu kabusu yaşadı. 18 Tem- ö ap uçakların dolu isabet etmesi sonucu burmuz'da yaşanan yağış ile İstanbul'da son h emen b ild ırın I nu aşındı, kokpit camları çatladı. 
32 yılın yağış rekoru kırıldı. 27 Tem- 18 Temmuz'da yaşanan yağışta 200 milmuz'da ise yağan yağmur, fırtına ve ardın- Eğer sigortalıysanız ve teminatlarınız yon liraya varan sigortalı hasar oluşmuş- 
dan gelen dolu ile yaşam adeta felç oldu. arasında sel, dolu, fırtına gibi hasarlar tu. Bu süreçte poliçesinde sel teminatı bu- 
Afete dönen her iki yağış birçok ev, iş ye- yer alıyorsa tek yapmanız gereken lunan vatandaşlara hasar ödemeleri yapıl- 


şey bir an önce şirketinize ulaşarak, 
hasar tazmin sürecini başlatmak: 
B Sigorta şirketinize hasarınızı beş 


maya başlanmıştı. 27/ Temmuz'da yaşanan 
felakette ise sigortalı hasar boyutunun bu 


ri ve araca Zarar verdi. Dolu ile birlikte ise 
binlerce iş yerini ve evi su bastı. Yumur- 


ta büyüklüğünde yağan dolu, ev ve araba- gün içerisinde bildirin. rakamdan aşağı kalmayacağı öngörülüyor. 
ların camlarının kırılmasına neden oldu. B Hasarınızı belgeleyen dokümanları İstanbul?da 2009 yılında da bir sel felake- 
Ayrıca binaların dış cephe kaplamaları dö- ise unutmayın. ti yaşanmış ve 31 vatandaşımız hayatını 
küldü. Fırtınanın şiddetine dayanamayan B Bu bildirimlerin ardından eksper kaybetmişti. Bu felaketin sigorta sektörüağaçlar devrildi, binaların çatıları uçtu. Dü- incelemesi ile birlikte hasar ödeme ne maliyeti ise odönemde yaklaşık 700 mil- 


süreciniz başlamış olacak. 


şen yıldırımlar yangın çıkmasına neden ol- yon TL olmuştu. Yaşanan felaketler ise si- 


Türkiye Sigorta 
Birliği Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Erhan Bozkurt, 18 
Temmuz'da yaşanan 
yağış sonrası 
yaptığı ilk 
açıklamada, selin 
ülkemizde 
depremden sonra gerçekleşme sıklığı 
ve şiddeti en yoğun doğal afet riski 
olduğuna dikkat çekti. “Yaşadığımız 
afet nedeniyle araçları, konutları ve 
iş yerleri hasara uğrayan 
vatandaşlarımız sel teminatı bulunan 
sigorta poliçeleri (konut, iş yeri, 
kasko) kapsamında bu zararlarını 
karşılayabilirler” diyen Bozkurt, 
sigorta sektörünün sigortalıların 
hasarlarının tazmini konusunda en 
hızlı şekilde hareket edeceğini dile 
getirdi. Bozkurt, yaşanan 
tecrübelerden ders çıkarmak 
gerektiğini ve önceden önlem 
almanın büyük önem taşıdığını ifade 
etti. 


gortalı olmanın önemini bir kez daha 
gözler önüne serdi. Araçları, ev ve iş yerleri hasara uğrayan vatandaşların aklında 
ise tek bir soru var: Zararımızı nasıl karşılayacağız? Eğer sigortalıysanız poliçenizde de sel, fırtına ve dolu teminatı bulunuyorsa zararınızı sigortanız aracılığıyla karşılayabiliyorsunuz. 


Trafik sigortası göçükleri karşılar mı? 

Olumsuz olaylara karşı önceden sigorta önlemi almak önemli bir adım. Ancak 
poliçenizin teminatlarını ve limitleri incelemeniz işin en önemli noktası. Örneğin, 
çoğu vatandaş trafik sigortasının araçlar- 
da dolu nedeniyle oluşan göçükleri karşıladığını düşünüyor. Sanılanın aksine tra- 


Güneş, Cam Onarım Merkezi kurdu 


Güneş Sigorta 
Teknik ve Hasar 
Yönetimi Genel 
Müdür Yardımcısı 
Tayfun Altıntaş, 
şirketin dolu 
nedeniyle araçları, 
konutları ve iş 
yerleri hasar almış 
sigortalılarına kolay 
erişilebilir hizmet vermek amacıyla 
çok hızlı aksiyon aldığını belirtti. 
Altıntaş, “18 Temmuz'da yaşadığımız 
doğa olayı daha çok sel ağırlıklıydı. 
Son yaşadığımız doğal afette ise 
şiddetli yağan dolu hem binaların 
camlarını kırdı hem de mantolama 
yapılan binaların dış cephelerini deldi. 


Tayfun Altıntaş 


Allianz 
Türkiye Üst 
Yöneticisi 
(CEO) Aylin 
Somersan 
Cogui, 
sigortası 
bulunmayan 
kişi ve 
işletmelerin 
afetlerden 
p sonra ciddi 
mağduriyet yaşadığını vurgulayarak, 
“Fakat yine de 18 Temmuz'da 


Cogui 


Bu zararlarda bina teminatı 
kapsamında değerlendirilecek” dedi. 
Altıntaş, dolu sebebiyle hasar gören 
araçların, İstanbul Anadolu ve 
Avrupa yakasındaki onarım 
merkezlerinde tamir edildiğini 
belirtti. Altıntaş, “Doğal afet 
durumlarından bağımsız olarak daha 
önceden de Hızlı Hasar uygulaması ile 
tazminat ödeme sürecini 
kısaltmıştık. Bu son yaşanan olaydan 
sonra ortaya çıkan cam hasarlarını 
hızlı bir şekilde gidermek için 
İstanbul'da 'Cam Onarımı Merkezi' 
kuruldu. Sigortalılar bu merkezi 
arayarak kısa bir süre içerisinde cam 
değişim hizmetini alabiliyor” şeklinde 
konuştu. 


yaşanan sel felaketinden sonra 
sigorta talebinde belirgin bir artış 
görülmedi" dedi. 18 Temmuz'da 
yaşanan sel felaketinden bugüne 
kadar yaklaşık 15 milyon liralık hasar 
ihbarı aldıklarını kaydeden Cogui, sel 
baskınlarına karşı teminatı bulunan 
sigortalıların hasarlarının hızlı ve 
kolay bir şekilde karşılandığını 
söyledi. Cogui, yaşanan olaylarla, 
afetlerin yaratacağı mağduriyetleri 
daha aza indirmenin yolunun 
sigortadan geçtiğinin bir kez daha 
görülmüş olduğunu dile getirdi. 


Sompo Japan, dolu teminatı olmayanların da hasarını giderecek 


Sompo Japan Sigorta, sağanak yağış ve dolunun 
sebebiyet verdiği hasarlarda araç, konut ve iş 
yerleri poliçelerinde dolu teminatının olup 
olmadığına bakılmaksızın cam hasarlarının 
giderileceğini duyurdu. Araç ve konutlarda oluşan 
cam hasarları, kesinti uygulanmadan ödenecek. İş 
yerlerinde oluşan cam hasarları teminat limiti 
kapsamında muafiyet uygulanmadan karşılanacak. Kasko 
ve konut poliçelerinde ise sigortalıların poliçe 


gi yenilemelerinde hasarsızlık indirimi bozulmayacak. 
Hasar onarımlarının müşteriler tarafından 
giderildiği durumlarda ise poliçe numarası, onarım 
faturası, fotoğraf, IBAN ve kasko hasarları için 
ruhsat fotokopisinin 
hasarevrakG©sompojapan.com.tr adresine 
iletilmesi gerekiyor. Sompo Japan, tüm hasarlar 
için O 850 250 81 81 nolu hat üzerinden hizmet 
alınabileceğini belirtti. 
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“Sigorta, afetlerden önce yapılmalı” o iklim değişikliği 


Anadolu 
Sigorta 
Genel 
Müdürü 
İlhami Koç, 
sel 
felaketinin 
sigorta 
yaptırmanın 
ne kadar 
önemli 
olduğunu bir 
kez daha gösterdiğini belirterek, 
Türkiye'de sigortanın öneminin 
maalesef çoğunlukla bu tarz üzücü 
olayların sonrasında hatırlandığına 
değindi. Koç, sözlerine şöyle devam 
etti: “Önemli olan sigortayı kötü bir 
durum yaşanmadan önce 
yaptırmaktır. Hayatımızın belli 
dönemlerinde mutlaka felaketlerle 
karşı karşıya geliyoruz. Bu 
felaketleri önlememiz mümkün değil. 


fik sigortası, olası bir kaza durumunda 
üçüncü şahıslara karşı sorumluluğunuzu 
üstleniyor. Kasko sigortası ise yağmur, sel, 
solu, fırtına gibi afetler nedeniyle aracınız- 
da oluşabilecek zararları karşılıyor. Ancak 
poliçenizde bu teminatların yer alması gerekiyor. Dar kasko hariç tüm standart kasko ürünlerinde sel teminatı otomatik ola- 


Ancak 
felaketlerin 
hayatımızda 
finansal 
felaket 
yaratmasını 
sigorta ile 
önleyebiliriz.” 
Anadolu 
Sigorta Genel 
Müdür 
Yardımcısı 
Fatih Gören ise sel felaketinin ilk 
dakikası itibarıyla sigortalarının 
yanında olduklarını söyledi. Gören, 
“SNS yoluyla sigortalılarımızı hasar 
ihbarı konusunda bilgilendirirken, 
web sitemiz ve sosyal medya 
hesaplarımız aracılığıyla da 
sigortalılarımıza ulaştık. Felaketle 
ilgili ilk kasko ödememizi de üç gün 
gibi kısa bir süre içerisinde bir pert 
araç için gerçekleştirdik” dedi. 


rak yer alıyor. Dolayısıyla kaskosu olan 
araçlardan sadece yüzde 1'i dar kasko 
poliçesini oluşturuyor. Bu doğrultuda 
Türkiye'de neredeyse 3 milyon araçta sel 
teminatı olduğunu söylemek mümkün. 


Mini onarım ile göçükler onarılıyor 
İstanbul'da dakikalarca süren dolu yagışı gerek trafikteki gerek park halindeki otomobillerde büyük hasarlara neden oldu. Fırtına 
ve dolu, otomobillerin 
camlarını kırdı, kaportalarda onarılması imkansız hasarlara yol açtı. 
Kasko sigortası olan 
sürücüler ise poliçelerindeki mini onarım hizmeti ile boyasız kaporta 
göçük düzeltme, boya 
hasarlı kaporta göçük 
düzeltme, boya tamiri, 


hafife alınacak 
bir olgu değil 


Axa Sigorta 
Hasar ve Tüm 
Operasyonlardan 
Sorumlu Başkan 
ve İcra Kurulu 
Üyesi Mert 
Ekitmen, 
yaşanan afet 
sonrası ilk beş 
günde bini aşkın 
hasar ihbarı 
aldıklarını ve bu ihbarlarla ilgili 10 
milyon TL mertebesinde bir hasar 
ödemesi öngördüklerini söyledi. 
Ülkemizde sigortalılık oranlarının 
dünya geneline kıyasla oldukça 
düşük seviyelerde olduğunu ve daha 
gidilmesi gereken çok yol 
bulunduğunu belirten Ekitmen, “Son 
dönemde iklim değişikliği ve 
kuraklığa bağlı olarak doğal 
afetlerin tüm dünyada artacağını 
ve özellikle çarpık kentleşme ve 
yetersiz altyapı dolayısı ile artık 
kentleri daha çok tehdit edeceğini 
savunuyor. Dolayısıyla bu hafife 
alınacak bir olgu değil” şeklinde 
konuştu. 


ön cam tamiri, leke tamiri gibi işlemlerini ücretsiz bir şekilde yaptırabilecek. 


Deprem sigortası 

sel zararını ödemez 

Konutlar ve iş yerlerinde de durum 
farksız değil. Konut ve iş yerlerinde yaptırılan ve toplum tarafından DASK olarak 
bilinen Zorunlu Deprem Sigortası, sel 
hasarlarını karşılamıyor. Sel hasarlarının 
kapsamda olması için ihtiyari sigortalarınızı (konut ve iş yeri) yaptırmış olmanız gerekiyor. Bu poliçelerinizde de sel ve fırtına gibi teminatların olup olmadığını sorgulamanız gerekiyor. 


Mağduriyetler konut ve iş yerlerinde yaşanacak 


Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, sigortalılık 
oranının yüksek olduğu illerden Istanbul'da iki 


oranının yaklaşık yüzde 20 olduğunu söyleyen 
Gülen, özellikle küçük ölçekli iş yerlerinde bu 


araçtan birinin kasko güvencesinden yoksun 
olduğunu söyledi. Sel felaketinden zarar gören 
araçların yüzde 95'inin sel teminatı 
bulunduğunu belirten Gülen, en büyük 
mağduriyetlerin sigortalılık oranının düşük 
olduğu konut ve iş yeri branşlarında 
yaşanacağını kaydetti. Konutlarda sigortalılık 


Uğur Gülen 


oranın son derece düşük olduğunu, bu tip 
felaketlerde en büyük kayıpların küçük iş 
yerlerinde yaşandığını ifade etti. Gülen, 18 
Temmuz günü yaşanan sel felaketine bağlı 
olarak aldıkları 444 hasar ihbarından 391'inin, bir 
günlük hasar bedeli olan 5 milyon TL'nin 4 milyon 
TL'sinin İstanbul kaynaklı olduğuna işaret etti. 


GROUPAMA KASKO 


FIYATI 

MANTIKLI 
KAPSAMI 
AVANTAJLI 


Kafana takma sigortan Groupama! 
0850 250 50 50 | www.groupama.com.tr 


> Groupama 
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Fay hattı kırılmadan 
evinizi sigortalayın! 


Marmara'nın ardından Ege'de yaşanan depremler yürekleri ağızlara getiriyor. Maalesef 
dayanıklı binalar inşa etmek, depremden korunmak için yeterli olmuyor. Bu afetin yıkıcı 
etkilerine karşı Zorunlu Deprem Sigortası da yaptırmak gerekiyor. Bilinenin aksine 
pahalı olmayan bu sigortaya ortalama 150 TL ödeyerek sahip olunabiliyor. 


ŞERİFE KAYA 
NE zaman, hangi şiddette geleceğini hiç- 
bir zaman bilemediğimiz deprem, sosyal, 
ekonomik ve psikolojik olmak üzere cid- 


Elektrik ve su artış yaşandığı : il i 
aboneliği alırken, söylenebilir. di etkilere yol açıyor. Depremin yarattığı 
tapu işlemleri DASK'tan maddi ve manevi hasarın etkisi uzun zasırasında ve edinilen bilgilere man dilimi boyunca sürüyor. 
konut kredisi göre, DASK'ın Ülkemizde 17 Ağustos 1999'da yaşanan 
çekerken olası bir deprem Gölcük depremi gibi birçok büyük depremvatandaş durumunda ei 

e i de bu acı gerçeği maalesef yaşadık. Enkaz 
deprem hasar ödemesi e > 
sigortası yükümlülüklerini görüntüleri, yardım çağrıları aradan geçen 
yaptırmak yerine getirecek onca yıla rağmen hala gözlerimizin önünzorunda. seviyede kaynağı de ve kulaklarımızda. Deprem, tüm bu bo- 
Deprem sigortası yaptırmayan bulunuyor. DASK'ın kurulduğu günden yutlarıyla yalnızca afet yaşayan bireylerin 
kişilerin işlemleri gerçekleştirilmiyor. bu yana yaptığı hasar ödemesi ya da ailelerin değil, tüm ülkeyi etkileyen 
Bu düzenleme ile zorunlu deprem miktarı 2017 itibarıyla 173 milyon bir doğa olayı. Üzerinden 18 yıl geçmiş ol- 


sigortalı konut sayısında ciddi bir TL'nin üzerine çıktı. 


masına rağmen hala üzerimizden 17 Ağus- 


Allianz Sigorta Genel Müdürü Arif Aytekin: 
Türkiye'de kentsel dönüşüm çalışmaları hızlandı. 
Bu dönüşüm çok kritik olmakla birlikte olası 
hasarlarda maddi kayıpları ciddi ölçüde 
azaltacak sigorta konusu da çok önemli. 
Depremlerin gerçekleşmesini engellemek 
mümkün değil, ama depremin yaratacağı 
kayıpları en aza indirmek mümkün. Olası bir yıkıcı 
deprem sırasında ve sonrasında sigorta 
şirketleri maddi ve manevi olarak sigortalıların 
yanında yer alacaktır. Bir deprem durumunda 
maruz kalınacak riskin büyüklüğü DASK ile 
koruma altına alınandan çok daha büyük 
boyutta. Bunun için de vatandaşların yangın 
poliçeleri dahilindeki deprem teminatlarını satın 


tos depreminin etkilerini atamadık. 


Afete karşı hazırlıklı olun 

Deprem kendini unutturmuyor. Son 
zamanlarda Ege Bölgesi'nde yaşanan depremlerle hop oturup hop kalmaya devam 


DASK 


yaptırırken 
bunlara dikkat! 


alarak mallarının tamamını güvence altına 
almalarını öneririm. Halihazırda bu ürünler için de 
deprem fiyatları tıpkı DASK için olduğu gibi 
devlet tarafından belirlenen standart bir tarife 
üzerinden belirleniyor. Allianz Türkiye olarak 
geliştirdiğimiz analiz yöntemlerini kullanarak 
sigortaladığımız binalar için detaylı deprem risk 
analiz çalışmaları yürütüyoruz. Elde ettiğimiz 
verileri kullanarak sigortaladığımız riskleri, 
dijital bir risk haritası üzerinden takip ediyoruz. 
Sigortaladığımız riskleri ise reasürans koruması 
altına alıyoruz. Böylece sigortalılarımızın 
mallarına deprem neticesinde gelebilecek zararı 
her koşulda tazmin edebilecek bir güvence 
sağlamayı garanti altına alıyoruz. 


etkilerine karşı teminat altına alan Zorunlu Deprem Sigortası'na (ZDS) sahip olmak. 
Dönemi geldiğinde sigorta poliçesini yenilemeyi de unutmamak gerek. 

Allianz tarafından yayımlanan 2016 
Risk Barometresi Araştırması'na göre ise 


ediyoruz. Çanakkale, İzmir, Bodrum ve 


Zorunlu deprem sigortası 


Türkiye için doğal afet riskleri yüzde 95 ile 


Datça'da (Muğla) yaşanan depremler panik yaratmaya devam ediyor. 21 Temmuz 
gecesi Bodrum'da hissedilen deprem 10 cm 
tsunami dalgasına bile neden oldu. Dalgalar sahil kenarındaki otomobilleri sürükledi, tekneleri batırdı. 


B Sigortalının; adı, 
adresi, telefonu, cep 
telefonu, t.c. kimlik 
numarası, vergi kimli 


yaptırmak için gerekli 
bilgi ve belgeler şunlar: 


w 


k 


ilk sırada yer alıyor. Bu verilere baktığımız- 
da afetler nedeniyle oluşan kayıpları karşılamak için sigortanın her zaman gerekli bir araç olduğu gözler önüne seriliyor. 


numarası (tüzel kişiler 


Gerçekleşen depremler olası bir “Marmara depremini tekrar yaşayacak mıyız?” 
sorusunu akıllara getiriyor. Uzmanlar, Dogal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) yönetimi ve sigorta şirketleri ise vatandaşı önlem almaları, depreme karşı hazırlıklı olmaları konusunda sürekli uyarıyor. Depreme 
hazırlıklı olmanın iki yolu var: Depreme dayanıklı binalar yapmak ve depremin yıkıcı 


için). 


B Sigortalanacak 
binanın; açık adresi, 
tapu bilgileri, inşa 


yılı, yapı tarzı, 


toplam kat sayısı, 


hasar durumu. 


M Meskenin (dairenin); brüt 


yüzölçümü (m4), kullanım şekli. 


Deprem sigortasının teminatları 

Ülkemizde sigorta şirketleri tarafından 
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) 
adına düzenlenen ZDS poliçesi ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının meskenlerde doğrudan neden olduğu maddi 
hasarlara karşı teminat sağlıyor. Bina tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş 
olsa da teminat kapsamına giriyor. 


İstanbul'da 100 m? evin sigortası ortalama 150 TL 


DASK'ın verilerine göre, farklı tehlike n N 
bölgelerinde yer alsalar da tüm bölgeler LR İY SEL sieayezi Sigortalılık 
mi Coğrafi Bölge sayısı konut sayısı oranı (95) 
alıyor. Yürürlükteki deprem sigortası Marmara 6.014.550 3.318.690 25,20 
poliçelerinin dağılımında sigortalı konut İç Anadolu 3.332.500 1.463.949 43,90 
oranının en yüksek olduğu bölge Marmara Ege 2.616.350 1.118.713 42,80 
Bölgesi. Yüzde 55 sigortalılık oranına sahip Akdeniz 2.236.030 855.597 38,30 
Marmara Bölgesi'ni, yüzde 44 ile İç Anadolu, Karadeniz 1.693.780 620.595 36,60 
e e e © Güneydoğu Anadolu 991.460 319.646 32,20 
. DA Doğu Anadolu 777.020 273.432 35,20 
Anadolu bölgeleri takip ediyor. Erzincan ve Toplam 17.661.690 7.970.622 45,10 
Van gibi büyük depremlerin yaşandığı 

illerimizin de içinde yer aldığı, deprem riskinin yüksek göre ödenecek sigorta primi tahmini olarak 

olduğu bölgelerde sigortalılık oranının halen yüzde 30'lar hesaplanabiliyor. İstanbul'da 100 metrekarelik bir ev için 


seviyesinde olduğu görülüyor. 


www.dask.gov.tr üzerinden ikamet ettiğiniz konutun tipine 


ortalama 150 TL deprem sigortası primi ödeniyor. 
Oturduğunuz semte göre bu prim azalıyor ya da artıyor. 
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amaçlayan DASK, 2000 yılından beri depremin 
konutlarda yaratacağı tahribata karşı güven 
sunuyor. Deprem sigortası, bu güçlü konumuna 
rağmen toplum tarafından yeterince rağbet 
görmüyor. Şirket olarak DASK konusunda etkili 
bir toplumsal farkındalık yaratmayı bir görev 
olarak benimsedik. Bu konuda özellikle çocuklar 
ve gençlerin bilinçlendirilmesi gerektiğine 
inanıyoruz. Okullarımızda zaman zaman bu yönde 
çalışmalar yapılıyor. Ama bu konuyu sadece 
devletten beklememek gerekiyor. Biz sektör 
temsilcilerinin de sürece dahil olarak toplumu 
yönlendirmesi gerekiyor. 


Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı: Fay hatları 
üzerinde yer alan Türkiye'de, konut sayısı ve 
deprem sigortası poliçe sayısı arasındaki 
tutarsızlık nedeniyle tehlike sinyalleri çalıyor. 
Var olan konut adetine göre sigortalılık oranı 
yüzde 44.8. Türkiye'de deprem gerçeği konunun 
uzmanları tarafından sıklıkla hatırlatılmasına 
rağmen, etkili farkındalık yaratılamıyor. 
Dolayısıyla yaşanan depremler ciddi can kaybının 
yanı sıra, yüz binlerce hasarlı binaların 
oluşmasına sebep oluyor. Deprem afeti 
sonrasında meydana gelen kayıpları azaltmayı ve 
maddi anlamda olabildiğince telafi etmeyi 
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Güneş Sigorta 
Oto Dışı 
Sigortalar 
Müdürü Yalçın 
Önder Sarıkaya: 
Bu sene 
depremleri 
sıklıkla 
duyduğumuz ve 
yaşadığımız bir 
yıl oluyor 
Ne maalesef... 
Depremle ilgili 
haberleri 
duyduğumuzda aklımıza “Deprem 
Sigortası” geliyor. İstatistiksel 
olarak bakıldığında deprem hadiseleri 
sonucunda deprem sigortası 
yaptırılma oranlarında kayda değer 
artışlar görülüyor. Ancak konu 
gündem dışı olunca bu ilgi tekrar 
azalıyor. Sadece deprem 


hadiselerinden sonra değil, 
yaşamımızın tüm dönemlerinde 
depreme hazırlıklı olmayı ve 
depremle yaşamayı öğrenmeliyiz. 
Sigorta kavramı da güvenli bir 
gelecek için mutlaka yapılacaklar 
listemizde en üst sıralarda olmalıdır. 
Son yıllarda sigorta bilincinin artması 
ve bazı kamu işlemlerinde deprem 
poliçesi zorunlu olmasına rağmen, 
sigortalı konut sayısı halen olması 
gerekenin çok altında. Büyük deprem 
riski taşıyan İstanbul'da, son 
dönemde irili ufaklı deprem olayları 
yaşanan İzmir'de ve daha önce büyük 
bir deprem yaşayan Kocaeli'de bile 
sigortalılık oranı yüzde 50 civarında. 
Bu oranların en kısa sürede çok daha 
üst seviyelere çıkması gerekiyor. 
Bunu başarabilmek içinse, sigorta 
sektörüyle beraber toplumun tüm 
kesimlerine büyük görev düşüyor. 


ZDS poliçesi genel olarak, binanın temelini, ana duvarları, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarları, bahçe duvarlarını, istinat duvarlarını, tavan ve tabanları, 
merdivenleri, asansörleri, sahanlıkları, 
koridorları, çatıları, bacaları, yapının bunlara benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümlerini güvenceye alıyor. 


Sahte poliçeyi nasıl anlarız? 

Sigortayı güvenilir kanallardan yaptırmak gerektiğini üzerine basarak söylemek 
isteriz. Çünkü sahte deprem poliçeleri, vatandaşın sonradan mağduriyet yaşaması- 
na neden olabiliyor. Deprem poliçelerinin 
üzerinde DASK logosu, seri numarası ve 
zemininde mavi renkte DASK fligranının 
bulunması gerekiyor. Poliçenin geçerli 
olup olmadığının kontrolü için, 
www.dask.gov.tr internet sitesinden ad-soyad, poliçe numarası girilerek sorgulama 
yapılabiliyor. Ayrıca poliçeler düzenlendiğinde sigortalılara poliçenin düzenlendiğine dair SMS gönderiliyor. 


Depremde 
iş kaybı da 
sigortalı 


Depremler, sadece binaların 
yıkılmasına sebebiyet vermiyor. Bu 
afet aynı zamanda işlerin 
durmasına da neden oluyor. 
Kuraklık, sel, deprem gibi risklere 
karşı ise parametrik sigortalar 
çare oluyor. Parametrik sigortalar 
fiziki hasar olmasa da iş kaybı 
mağduriyetini geçici olarak 
gideriyor, sigortalının 
yaşayabileceği finansal kayıpları 
azaltıyor. 


Araçlar konutlardan daha çok önemseniyor 


Unico Sigorta Genel Müdürü Cenk 
Tabakoğlu: Deprem açısından riskli 
olarak değerlendirilen ülkemizde 2017 
yılı içerisinde çeşitli depremler 
yaşandı. Fakat hala deprem bilinci 
konusunda tam olarak istenen noktaya 
gelemedik. Vatandaşlarımızın otomobili 
ile ilgili gösterdiği hassasiyeti bu 
konuda göstermediğini görebiliyoruz. 
Alınması gereken diğer birçok önlemin 
yanında Zorunlu Deprem Sigortası 
deprem nedeniyle uğranılabilecek 
maddi zararlara karşı teminat 
sağlayan önemli bir güvence. Deprem sigortasında 


tazminattan yararlanmak için binanın tamamen 
hasarlanmış olması gerekmiyor, kısmi zararlar nedeniyle de 
tazminat alabilmek mümkün. 

Poliçe ile sağlanan teminat limiti sigortalanacak konutun 
büyüklüğüne ve yapı tarzına göre belirlenmekle birlikte 
azami bir limit bulunmakta. Bu limitin üzerindeki bedel için 
İhtiyari Deprem Sigortası almak gerekiyor. 

Bu yüzden olası bir hasar anında tam olarak tazminat 
alabilmek için İhtiyari Deprem Sigortası'nın da ihmal 
edilmemesi önemli. Bunun yanında Zorunlu Deprem 
Sigortası'nın sadece binaya teminat verdiğini de 
unutmamak gerek. Sigortalı bina içerisindeki eşyalar için 
ayrıca ihtiyari sigorta ile yangın ve diğer risklere karşı 
güvence temin edilmesi önemli. 


Bu yıl Ege Bölgesi 
çok sık sallandı 
diyebiliriz. Son 
olarak Muğla'da 
yaşanan 6.3 
büyüklüğündeki 
deprem yürekleri 
ağızlara getirdi. 21 
Temmuz gecesi 
yaşanan 6.3 
şiddetindeki 
deprem büyük 
panik yarattı. 
Depremin etkili 
olduğu Bodrum ve 
Datça'da can 
kaybı yaşanmadı, 
ama vatandaşlar 
ve turistler geceyi 
sokaklarda, plajda 
ya da otellerde 
havuz başında geçirdi. Bodrum ise halen sallanmaya devam 
ediyor... 30 Temmuz'da da 4.4 büyüklüğünde artçı yaşandı. 
Deprem, Muğla'dan önce Ege'de birçok kentte uğradı. Afet 


ve Acil Durum 
Yönetimi 
Başkanlığı'nın 
(AFAD) resmi 
internet 
sitesinden 
öğrendiğimiz 
bilgilere göre, 
2017'de 4.0 ve 
üzeri 
büyüklüğünde 
100'ün üstünde 
deprem meydana 
geldi. Büyük 
Marmara 
depreminin 
yıldönümüne 
birkaç ay kala 4.0 
ve üzeri 
büyüklükte 
deprem yaşayan 
iller şöyle oldu: Bodrum (Muğla), DE (Muğla), Gökçeada 
(Çanakkale), Çan (Çanakkale), Akhisar (Manisa), Saruhanlı 
(Manisa), Şehzadeler (Manisa), Karaburun (İzmir). 


Deprem sigortası ile kişiler ev bedeli kadar tazminat alabilir 


Mapfre Sigorta Konut Sigortaları 
Servis Yöneticisi Müge Büyükkarakaş: 
Mal güvenliğimizi korumak adına 
zorunlu deprem poliçelerimizi 
yaptırmaya öncelik vermemiz 
gerekiyor. Deprem sigortası ile kişiler 
cüzi miktarda bir ödeme karşılığında 
kötü günde, ev bedeli kadar bir 
tazminat alabilir ve bu sayede 
yaşamını aynı şekilde sürdürebilir. 
Poliçe, depremin doğrudan neden 
olacağı maddi zararların yanı sıra 
deprem sonucu ortaya çıkabilecek 
yangın, infilak, yer kayması veya tsunaminin yaratacağı 


zararları da teminat altına alıyor. Bu anlamda herhangi bir 
zorunluluk olmasa bile, binalar için deprem sigortası 
yaptırılması, olası bir deprem karşısında zor durumda 
kalmamak adına önem arz ediyor. Mapfre Sigorta olarak 
DASK konusunda etkili bir toplumsal farkındalık 
yaratmanın çok önemli olduğunu düşünüyor, özellikle 
çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumun 
bilinçlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü önlenmesi 
mümkün olmayan bu doğal afetler sonrasında normal 
hayata dönmek için sigorta sektörünün desteği büyük 
önem taşıyor. Yüksek ekonomik kayıplar ve bina hasar 
maliyetleri de sigorta yaptırarak tedbir almanın 
gerekliliğini gösteriyor. Bu kayıpların önüne geçmenin tek 
yolu farkındalık oluşturmak... 
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VATANDAŞ DEPREM SIGORTASI HAKKINDA NE DUŞUNUYOR? 


Depremde kayıplarımız 
çok olabilir 


Nezaket Biçer 
(43) / Ev 
Hanımı 

Söz konusu 
hayati bir 
durum 
olduğunda 
herkesin 
normalden iki 
kat daha 
duyarlı olması 
gerekiyor. 
Çünkü bu 
“olmasa da 
olur” 
diyebileceğimiz bir durum değil. Bizler sigorta konusunu 
nedense bir kumar gibi görüyoruz. Çoğu kez "ya başıma bir 
şey gelmezse, o zaman boşa para vermiş olacağım” diyoruz. 
Durum böyle olunca da gidip herhangi bir konuda sigorta 
yaptırmıyoruz. Ancak unutulmamalı ki deprem herhangi bir 
konu değil. Başımıza gelmesi durumunda kayıplarımız çok 
olabilir! 


Yeterli bilgiye sahip değilim 


Elif Küçük (20) / Üniversite 
Öğrencisi 

Türkiye konumu itibarıyla 
yüksek derecede deprem 
bölgesinde bulunuyor. Bu 
anlamda sigorta 
yaptırılmasını çok mantıklı 
buluyorum. Benim deprem 
sigortam maalesef yok, hatta 
içeriği hakkında da yeterli bir 
bilgiye sahip değilim. Birçok 
konuda sigorta çeşitleri var. 
Bunları araştırıp, içeriğini 
öğrenip bize uygun olanları 
yaptırabiliriz. Deprem 
sigortası da dâhil birçok 
sigorta şu anda önceliğim 
arasında değil. Çünkü sabit 
bir gelirim yok, ancak bu durum ileride tabii ki de değişebilir. 


Ailemi ben 
korumazsam 
kimse 
korumaz! 


Şaban Selimoğlu (25) / İletişim 
Uzmanı 

Ege'nin incisi Akhisar'da 
yaşıyorum. Memleketim, evim ve 
aileme olan sevgim beni her 
zaman korumacı bir insan 


yapmıştır. Çünkü biliyorum ki eğer ailemi ve evimi ben 
korumazsam kimse korumaz. O yüzden biz aile olarak 
depremden korunmanın en önemli yolunun sigorta olduğunu 
düşünerek deprem sigortasını hep yaptırdık ve yaptırmaya da 
devam edeceğiz. Zaten sigorta ile ilgili biraz araştırma 
yapmak yeterli oluyor, öyle sanıldığı gibi pahalı bir poliçe değil. 


“Bana bir şey olmaz” 
mantığındayız 


Mehmet Turan 
Demir (25) / 
Yönetmen Asistanı 
Deprem 
sigortasının 
oldukça ciddi bir 
poliçe olduğunu 
düşünüyorum. Bu 
bağlamda herkesin 
çok ilgili olması 
gerekirken, toplum 
olarak sigorta 
yaptırmaya 
mesafeliyiz. “Bana 
bir şey olmaz” 
mantığı ne yazık ki 
bizlerde oldukça 
yaygın. Zaten 
devlet yetkilileri de 
bu durumu görmüş 
ki deprem 
sigortasını zorunlu 
hale getirdi. Ben 
deprem sigortamı yaptırdım. Çünkü mantıklı bir şekilde 
baktığınızda depreme karşı alabileceğiniz önlemler arasında 
bunun kadar sağlam bir güvence yok. 


Deprem sigortası mı varmış? 


Kadir Şimşek (31) / 
Saç Tasarımcısı 
Toplum olarak sigorta 
konusunda duyarlı 
olmadığımız bir gerçek. 
Sürekli birilerinin bizi 
bu konularda 
bilgilendirmesini 
bekliyoruz. Oysa daha 
duyarlı olup sigorta 
alanında bize ne 
gerekiyorsa bunun 
araştırmasını bireysel 
olarak yapmamız 
gerekli. Tam bu esnada 
ilk eleştiriyi kendime 
yapıyorum. Çünkü 
söylediğiniz deprem 
sigortası hakkında 
fazla bilgim yoktu, 
araştırmamıştım. Sizin 
verdiğiniz bilgiler doğrultusunda aslında bu sigortanın benim 
hayatım için de çok önemli olduğunu anladım. 


AN 
ALANİ 
AA 
NA 


Hava ve kara taşıtları çarpması, yıldıruu, Pırtusa, kira kayi gibi su akla geluez 
kapsanlarda dahi VEG Koyut Sigortanız var ise bizce giderilemeyecek sorun yoktur... 


NE()VA , neova.com.tı 
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"Deprem gerçeğini kabullenip 
sigortalanmalıyız' 


Türkiye'de her 10 evden Sinin deprem sigortası olmadığını ifade eden 
DASK Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kayacı, deprem gerçeğini kabullenerek 
sigorta yaptırmak gerektiğini söyledi. Kayacı, bugüne kadar deprem hasarı için 

173 milyon TL tazminat ödendiğini açıkladı. 


DEPREM, tüm bu boyutlarıyla yalnızca 
afeti yaşayan bireylerin değil, tüm ülkeyi 
etkileyen bir doğa olayı. Toplum olarak 
herkesin üzerine düşen görev ise bu gerçeği kabullenmek ve her daim depreme, 
depremin yıkıcı etkilerine hazırlıklı olmak. 
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) 
Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kayacı, 
vatandaşı dayanıklı binaları tercih etme ve 
Zorunlu Deprem Sigortası yaptırma konusunda uyarıyor. 

17 Ağustos Gölcük depreminin yaşandığı tarihte ülkemizde yalnızca 500 bin civarında deprem teminatlı konut olduğunu ifade eden Kayacı, 2014'te yüzde 39 
olan sigortalılık oranının, 2015'te yüzde 41, 
2016'da yüzde 43, 2017'de ise yüzde 49'ler 
seviyesine geldiğini açıkladı. Günümüzde 
her 10 evden “inin deprem sigortası ile teminat altında olduğunu söyleyen Kayacı, 
“Elbette hedefimiz, tüm konutların depreme karşı teminat altına alınmasıdır” 
şeklinde konuştu. 


Kayıpları karşılamak için 

sigorta her zaman gerekli 

Depremler sonrasında poliçe yaptırma 
ya da yenileme oranlarında artış yaşandığını belirten Kayacı, şöyle konuştu: “Afetler nedeniyle oluşan kayıpları karşılamak 
için sigorta her zaman gerekli bir araç. 
Depremin evlere verdiği tüm zararları sigortadan karşılamak için nihai hedef, tüm 
konutları sigortalamak olmalı. Tüm çalış- 


a 


malarımızı “Depreme hazır bir Türkiye için 
sürdürmeyi hedefliyoruz.” 

Kayacı, DASK olarak sigortalılık oranlarının artması adına toplumumuzun farklı kesimlerine yönelik, çok çeşitli mecraları kullanarak, hem ulusal hem de yerel ölçekte pek çok bilinçlendirme ve tanıtım 
projesini hayata geçirdiklerini açıkladı. 


Afet Sigortaları Yasası 
sigortalılığı artırdı 
Afet Sigortaları Yasası ile birlikte ko- 


DASK, 173 milyon TL tazminat ödedi 


Murat Kayacı, kuruldukları günden 
bu yana yapılan hasar ödemesi 
miktarının 173 milyon TL'nin üzerinde 
olduğunu açıkladı. DASK'ın tek bir 
deprem için sahip olduğu 15 milyar 
TL'lik ödeme gücü bulunduğunu 
kaydeden Kayacı, bu ödeme 


kapasitesi sayesinde hasar 
ödemelerinin çok hızlı bir şekilde 
tamamlanabildiğini belirtti. Kayacı, 
2011'de gerçekleşen Van 
depreminde, yüzde 9 sigortalılık 
oranına sahip ilde 123 milyon TL 
hasar ödemesi yapıldığını söyledi. 


nut kredisi ve tapu işlemlerine ek olarak 
elektrik ve su aboneliği işlemlerinde de 
ZDS aranmasının poliçe artışına önemli katkı sağladığını söyleyen Kayacı, “Yasanın yürürlüğe girmesi DASK'ın sistemine 2,7 milyon yeni poliçe kazandırdı. 
Sisteme gelen bu poliçelerin yenilenme- 
si bizim için önemli. Bu nedenle poliçe yenilemeleri konusunda poliçe sahiplerine 
SMS göndererek hatırlatma yapıyoruz” 
diye konuştu. 

Büyük bir deprem durumunda sigortalıların hasarlarını daha hızlı ve daha doğru şekilde karşılayabilme amacıyla başlatılan Afet Yönetim Projesi için güçlü bir 
bilgi teknolojisi altyapısı kurulduğunu 
açıklayan Kayacı, şöyle devam etti: “Afet 
Yönetimi Projesi ile internet üzerinden 
veya telefon aracılığı ile sigortalılara 7 gün 
24 saat ulaşabileceğimiz sistem hayata geçirilecek. Bu sayede DASK ve poliçe sahipleri arasında anında ve doğrudan iletişim kanalı tesis edilecek.” 


Sigorta yaptırırken 
nelere dikkat etmeliyiz? 


Herkesin deprem sigortası ile 
güvence sağlaması gerektiğini ifade 
eden Murat Kayacı, poliçe aşamasında 
dikkat edilmesi gerekenler konusunda 
tüketicileri uyardı: 

© Mutlaka Zorunlu Deprem Sigorta 
yaptırın. 

© Poliçe aşamasında iletişim bilgilerini 
doğru ve eksiksiz bir şekilde paylaşın. 
© Olası bir depremde, hasarın tam 
alınabilmesi için meskenin brüt 
yüzölçümü, yapı tipi ve hasar 
durumunu beyan edin. 

© Poliçenizi senesi dolduğunda 
mutlaka yenileyin. Yenilemeyi 
zamanında yapanlar, yenileme indirimi 
de kazanıyor. 
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Deprem öncesi alınacak tedbirler 


© Deprem ile ilgili bildiklerinizi © Deprem öncesinde Ül) Li 
nasıl önlem alınacağını aileniz ve sırasında ve sonrasında yı , Ç 
arkadaşlarınızla sürekli şun neler yapabileceğinize p 7 Li i > Üih 
Deprem ile ilgili bilgilenmek hem dair bir aile toplarıtısı > e) Ig i 
korkuyu azaltır hemde paniğin gerçekleştirin bağ 


önüne geçer 


LAL ie 


© Deprem 


valınlarınızdan ayn 


lduĞU unuz bir anda 
meydana gelirse 
nerede ve nas 
tuluşacağırIZı 
saptayın 


© Hulunduğunuz mekânlarda 


tehlikeli olabilecek yerleri € sız yalaklayken 
önceden tespit edin Bunları ge bilecek bir depremin 


nda çikis yolunu aramak ve 


belirlemek, deptem anında 
zor durumda kalmanızı 


Ni A W 
rada dyax ve elen NOrunax 


ebilir Yatağın yarında fener 


abı sağlam terlik ve iŞ 


eldiveni bulundurun. 


© Duvara sabitlenmiş 
wobilyaların deprem sırasırcla 
kapaklarının açlmamasi vE 
kaçışmıza engel olmaması için 
koruyucu kılıt takarak önlem 


giin 


© Olağan çılaş yollarının yan 
sıra pencereler ve arka kapılar 


Spit deprem 


i'm e 


ti çozum 6 Yangına ve gaz zehirlenmelerine 


karşı tsıtıcları ve varsa borularını 


© Pencere önündeki | © Pencerelerde dayarıklı: 


sabitleyin yatak ve | camlar kullanın ve/veya 
ya mobilyalarınızın gg, “ön perdeleri kapalı 
Miri Va 7 Te n 
© Zehiri. yarıcı veya parlayıcı yerlerini değiştir tutur 


özellikteki tehlikeli maddelerin 
kontrolünü ve güvenli şekilde 
Saklarımasını sağlayın 


© Multağın yakınında en azından 
bir yangın söndürücü bulundurun 
vebu 6 ka'ık yanın söndürücü 
ölçüsünden daha kuçuk olmasın lâ 
BR seşüzernel0saniyeboyunca 
devamlı püskürtrenmze yelenisin 


” © Evinizde tam koruma olması 
Çekle sale çi ane pl çakan birtane 
çen camlar Ye elektrik sistemine bağlı 


1 vurmadan 
kadar az 


0 Deprem sorrasıda evine dönmenii engele 
durumlarında yaşamınızı devam ettirebilmek içn geren ı 
belgeleri anneden tespit edip kopyalarını hezreyin ha 


utmayını deprem yaşadığınız 
ne kadar fazla hazırık yaparsanı 
sarla karşılaşır Sırız 
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Deprem anında bunlara dikkat! 


© Deprem anında dışandaysanız, bina 


ebilir devrilebilir ya ö 


aşağıya duşebdir 


ileri de hemen 

uyanın 

© Deprem yeden siz hemen 

x Kapan, Tutun hareketini yapın 

zi koruyacak şekilde kapanın sağlam bir 
un oi ca hareket etmeyin ve yer 

aşmayın 


© Deprem anında sakin 
kalmaya Vw 
çevrenizdekilerin de sakin 
almasına yardımcı olmaya 


çalışın, Unulmayın 

önceden hazırlık © Sağlam ve büyük bir eşyanın yanında durduğunuzda 
yapımamış ve emin olun. Kesinlik 

bilgilenmemiş kişilerm savrulan Kap 5 

paniğe kapılması daha orasınıa SıkıŞgdilir 
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© arsin! 


© Eğer gece yataktayken 
deprem olursa, basilçe 
yuvarlanarak yataktan 
düşün. Yatağın çevresinde 
guvenli bir DOŞİUK 


oluşacaktır 


K bir alana gidip üzerin 
iscek yıkıntılardan, eler 


rından ve ağaçlardan k 


© Bir binarın içinde 
balkonlardan uzak durur Merdivenle 


asmıdır. Aynı 


© Eğer arabanızın tondeyseri 


açıklık bir alana surun ve orada Kalın 


e tar 
UCI 


sondurun 


(© Elektrik sigortalarını kapatır. 
gaz KOKUSU sanız YAZ 
vanasını kapatır 


az ka 


herharıgı bir gaz kaç 


olduğundan şuphelenrseniz 
fonlarını 


rımayın, hatlan 


A tı depren leri ! 


>“ 


çakmak kullanmayın. sigara 


ikin ve kapanın 


meşgul etmeyi 
RIŞAŞAM Ear içmeyin 
© Belirik ssteminde hasar ve ©7Zeminin z3y4 © Yancın yada 
anzalar meydana gelmiş olduğu kımıyasal madde 
olatslir. kontrol edin ol 


kaynakli tehlikeli 
bölgede 

bulunuyorsanız. 
hemen oradan 


uzaklaşın 


ri 


© Binada bir zarar oluşmamış olsa da, deprem sonrası 
merdivenleri güvenlik açısından kontrolden geçirin 
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Otomatik katılımdan çıkan 
kısa sürede tekrar dönebilmeli 


Otomatik katılımda çalışan sayısı 2.6 milyona ulaştı. Hükümete yeni bir öneri paketi 
sunmaya hazırlanan sektör temsilcileri, çıkışın zorlaştırılması ve cayma hakkını 
kullanan çalışanların dilerse kısa sürede yeniden sisteme girmesi gerektiğini savunuyor. 


ALP SÜER 
HÜKÜMETİN, tasarruf oranını artırmak için 
büyük umutlar bağladığı Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik katılımın başlaması- 
nın üzerinden yedi ay geçti. 45 yaş altındaki bireylerin, çalıştıkları işyerleri aracılığıyla otomatik BES'e katılmasına imkan veren uygulama 
ile ilgili tartışmalar sürmesine karşın, 2.6 milyon civarında çalışan sisteme dahil oldu. 1 
Temmuz'dan itibaren 100-250 çalışana sahip 
işletmelerin de katılmaya başladığı sistemde 
çalışan sayısı daha da artacak. Hükümete otomatik katılımla ilgili yeni bir öneri paket sunmaya hazırlanan sektör temsilcileri otomatik 
katılımda çıkışın zorlaştırılması, cayma süresinin uzatılması ve cayma hakkını kullanan çalışanların 2019'u beklemeden dilerse kısa sürede yeniden sisteme girmesi gerektiğini savunuyor. Mevzuata göre sistemden çıkan çalışan 
iki yıl sonra tekrar sisteme alınabiliyor. 


BES'in yüzde 38'i kadar katılımcı 
Emeklilik Gözetim Merkezi'nin (EGM), 


Rakamlarla 
otomatik katılım... 
© Çalışan sayısı: 2.584.265 
© Fon tutarı: 763.685.350 TL 
© Katkı payı tutarı: o 755.346.007 TL 
© Sertifika sayısı: 2.612.693 


Kaynak: EGM, 21.07.2017 itibarıyla. 


“Otomatik katılım büyük fırsat” 


21 Temmuz tarihli verilerine göre otomatik 
katılımda, toplam çalışan sayısı 2 milyon 584 
bin 265 kişiye (sistemde kalıp, tasarrufa devam edenler) ulaştı. Gönüllü BES'te ise 
katılımcı sayısı ise 6 milyon 815 bin 987 kişi. Küçük bir kıyaslama yaptığımızda, gönüllü BES'in yaklaşık 14 yılda ulaştığı katılımcı sayısının yüzde 38'i kadar katılımcı sayısına otomatik katılımda, sadece 6.5 ay gibi çok 
kısa bir sürede ulaşılmış. İşveren katılımı- 

nın zorunlu olmadığı ve sistemden çıkışın kolay olduğu bir sistemde ulaşılan 4 T 
2.5 milyonu aşkın çalışan sayısını 
yabana atmamak gerekiyor. Bardağın bir de boş tarafından baktığımız- 


Ülke olarak, tasarruf oranı ve 
emeklilik birikimlerinin çok 
düşük olduğunu belirten 
AvivaSA CEO'su Fırat 
Kuruca, BES'te otomatik 
katılım uygulamasının, 
Türkiye için büyük bir 
fırsat olduğu görüşünde. 
Çıkış oranını da, 'çıkış' ya 
da 'cayma' oranı değil; 
“sistemde kalma oranı' olarak 
tanımladığını belirten Kuruca, “Kısa 


bir sürede hayata geçirdiğimiz 
bir sistemde, aşağı yukarı 
yüzde 50 oranında 
çalışanın sistemde 
kaldığını görüyoruz; bu da 
başarılı bir sonuç. 
İlerleyen dönemlerde 
sistemi iyileştirmek adına 
düzenlemeler yapılacaktır. 
Örneğin, uygulamaya 
işveren katkısı getirilmesi 
değerlendirilebilir” diyor. 


da ise cayma (çıkış) oranının yüksekliği, en 
çok tartışılan konu. Söz konusu oran memurlarda yüzde 50'nin altında, buna karşın özel 
sektör çalışanlarında ise yüzde 60'ın üzerinde; ortalamada ise yüzde 38 düzeyinde. Sistemden çıkışların kolay olması, oranın yüksekliğinde etkili. Sistemden çıkan yaklaşık 3.5 
milyon çalışanın yüzde 25'inin de daha önce BES sözleşmesi bulunuyor. 


Otomatik katılımda 

şirketler ne istiyor? 

© İleride işveren katılımı da zorunlu olsun. 

© Sistemden çıkış zorlaştırılsın. 

© Cayma süresi 2 ay değil, 6-8 ay gibi daha uzun bir süre olsun. 

© Cayıp da sistemden çıkan, dilerse kısa sürede sisteme girsin. 

© 45 yaş üstü çalışanlar da sisteme dahil olsun. 


“Sistemde gelinen 
nokta önemli” 


Anadolu Hayat Emeklilik 
Genel Müdürü Uğur 

Erkan, otomatik 

katılımda cayma 

oranının yüzde 50'den 
: j fazla olmasına karşın, 
* sistemde mevcut?2 
milyon 600 bin yeni 
katılımcı sayısının da çok 
önemli olduğunu vurguluyor. 

Bireylerin, otomatik katılımla 

ilgili yeterince bilgilendirilmesinin 
de önemini vurgulayan Erkan, 
cayma hakkını kullanıp sistemden 
ayrılanların yeniden sisteme 
dönmek istemeleri halinde 2019'u 
beklemeden dönmelerinin 
kolaylaştırılması ve 18 yaşın 
altındaki bireylerin de BES'e dahil 
edilmesi ile ilgili düzenlemenin 
yapılması gerekli olduğunu 
söylüyor. 


— 


ii g 
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Sistemi 


Katılım Emeklilik'in kapsamlı 
sigorta ürünleri ve ayrıcalıklı 
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'Z' kuşağı sigortayı dijitalden 
alacak, şimdiden hazırlıklı olmalı 


Sigortayeri Genel Müdürü Cüneyt Tanrıverdi, Türkiye'de beş yıl sonra sigorta 
penetrasyon oranının artmasında “Z” kuşağının da etkili olacağı düşüncesinde. 
Z kuşağının, dijital kanallardan ürün almayı tercih edeceğini belirten Tanrıverdi'ye 
göre, sigorta şirketleri bu kanala daha fazla yatırım yapmalı. 


ALP SÜER 
ARALARINDA Türkiye'nin de yer aldığı sigorta sektörü hızlı büyüyen ülkelerde, sigorta penetrasyon oranının düşüklüğü (bir anlamda sektörde potansiyelin büyüklüğü) bilinen bir gerçek. Hatta ülkemiz, yüzde 1.5'la (Toplam prim üretimi/GSYİH) söz konusu oranın en düşük olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Penetrasyon oranının artması için de yıllardır değişik öneriler sıralanırken, bireylerin sigorta bilincinin artması bunların başında geliyor. Sigortayeri Genel Müdürü Cüneyt Tanrıverdi, Türkiye'de 
beş yıl sonra sigorta penetrasyon oranının artmasında *Z” kuşağının da etkili olacağı düşüncesinde. Bugün yaşları henüz 16-17 
olan kesimin beş yıl sonra yaşlarının 21-22'ye geleceğini belirten 
Tanrıverdi, bu kesimin beş yıl içinde çalışıp, para kazanmaya başlayacağını ve sigorta ihtiyaçlarının artacağını söylüyor. 


Geleneksel tüketiciden farklı 

Z kuşağının tüketici davranışlarının farklılığına dikkat çeken 
Tanrıverdi, “Yeni jenerasyon, zamanının yüzde 60'ını internet ve 
mobil işlemlerle geçiriyor. Bu nedenle Z kuşağının, sigorta ürünü alırken, geleneksel kanallardan ürün alacağını düşünmüyorum. 
Ağırlıklı olarak dijital kanallardan ürün almayı tercih edecekler. 
Bu nedenle, sigorta şirketlerinin de bu kanala şimdiden daha fazla yatırım yapmaları gerekli” diyor. Sigortayeri'nin de dijital sigortacılık misyonuyla yola çıktığını hatırlatan Tanrıverdi, şirket 
olarak bu alanda yatırım yapmayı sürdüreceklerini kaydediyor. 
Aktif Bank'ın dijital bankacılık yapmasının da kendileri için avantaj oluşturduğunu belirten Tanrıverdi, “Aktif Bank'ın, banka ürünü sattığı 3 bin noktada sigorta ürünü satmaya çalışıyoruz. Uygulamalarımızı ortak servis çatısı altında Aktif Bank'ın teknoloji geliştirme ekibiyle birlikte yürütüyoruz” diye konuşuyor. Tanrıverdi, sektörde online sigortacılıkta sadece kendi ürünlerini de- 


Online sigorta tüketiminde 
gelişmiş ülkelerin çok gerisindeyiz 


Türkiye ile gelişmiş batı ülkeleri arasında online sigorta 
tüketiminde önemli farklar olduğunu söyleyen Tanrıverdi, 
şunları söylüyor: “Türkiye'de bu kanal, halen yüzde ?ler 
mertebesinde. İngiltere gibi sigorta anlamında çok 
gelişmiş pazarlarda ise tüketimin yüzde 50'den fazlası 
dijitalden gerçekleşiyor. Bunu önemli bir fırsat olarak 
değerlendiriyoruz. Yakın dönemde sigorta tüketmeye 
başlayacak olan Z kuşağının da diğer bir itici güç olacağını 
görüyoruz. Sigortayeri olarak bu vizyon ile tüm dijital 
işlerimizde iyimserliğimizi ve iştahımızı koruyoruz.” 


Cüneyt Tanrıverdi 


gil, birden fazla markanın ürününü satan şirketlerin başarılı olacağı düşüncesinde. 


Kurumsal firmalara Asron markası ile hizmet verecek 

Ağustos ayından itibaren kurumsal firmalara “Asron' (Orta Farsçada sınıf sisteminde savaşçı anlamına gelen) markası ile hizmet 
verecek olan Sigortayeri, yeni marka sayesinde kurumsal müşterilerle ilişkilerini daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Asron Sigorta'nın oluşturmak istediği “Global Sigorta Program? ile ilgili bilgiler de veren Tanrıverdi, 2018 yılında başlaması beklenen programın Çalık Grubu şirketlerine ve Sigortayeri'nin kurumsal 
müşterilerine hizmet vereceğini söylüyor. Söz konusu program 
sayesinde doğrudan uluslararası büyük reasürörlere gidilebileceğini, uygun maliyetli, müşteri bazlı özel poliçeler oluşturulabileceğini ifade eden Tanrıverdi, “Daha şimdiden Asron Sigorta olarak uluslararası reasürans piyasalarına doğrudan entegre olmak 
üzere girişimlerde bulunuyoruz. Amacımız, bir reasürans brokeri olarak müşterilerimizin risklerine uluslararası piyasalardan alternatifli teminat sağlamak” diyor. 


Ailenizin ve sizin 


geleceğinizi güvence altına 
almak sizin için ne kadar 
önemli biliyoruz. 

Bu yüzden 

Ferdi Kaza Sigortası ile 
başınıza gelecek 

talihsiz durumların 
zararlarını, 

poliçenizdeki gibi PP 
teminat altına alıyoruz. 
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TEVFİK ERASLAN 


teraslan(€Oyahoo.com.tr 


2016 yılını yüzde 8,5 seviyesinde tamamlayan yıllık TÜFE enflasyonu, yılın başında Türk Lirası'ndaki değer kaybının gecikmeli etkileriyle nisan ayında yüzde 11,9 
seviyesine kadar yükseldikten sonra, mayıs ayında yüzde 11,7'ye, haziran ayında 
ise yüzde 10,9 seviyesine geriledi. Haziran ayında yıllık enflasyonda beklentilerin üzerinde gerçekleşen düşüşte gıda fiyatlarındaki gerileme etkiliydi. Enflasyonda temmuz ayında da düşüşün sürmesi, ancak yılın kalanında dalgalı bir seyir izlenmesi beklenmektedir. Özellikle eylül ve ekim aylarında yükseliş gösterebilecek olan yıllık enflasyonun ancak aralık ayında tek haneye gerilemesi mümkün görünmektedir. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini yüzde 12 seviyesinin hemen altında tutan Merkez Bankası, enflasyonda risklerin sürdüğünü belirtirken, kalıcı düşüş görülene kadar para politikasındaki sıkı duruşun korunacağı mesajını vermektedir. Bütçe tarafında ise ekonomiyi canlandırmak için 
alınan tedbirlerin etkisi görülmektedir. 


Teşviklerin maliyeti kademeli olarak azalacak 

Yılın başından beri çeşitli sektörlere getirilen vergi indirimleri, istihdam teşvik paketi, SGK prim alacaklarının ertelenmesi gibi iktisadi faaliyeti canlandırması beklenen tedbir ve teşvikler 
GSYH büyümesi üzerinde olumlu etkisini gösterirken, bütçe açığında da genişlemeye neden oldu. Merkezi yönetim bütçe açığı 


Yılbaşından 

Pazar  butarafa 

30/06/2017 itibari ile Büyüklük | payı(96) getiri (96) 
Emeklilik Fonları 69,669,728,702 8.74 
Dengeli (Esnek & Karma) 16,760,898,047 24.06 9.75 
Kamu İç Borçlanma (TL) 14,176,426,937 20.35 6.16 
Katkı 9,003,614,066 12.92 771 
Likit 7,042,433,991 10.11 5.26 
Standart 6,113,391,648 8.77 5.64 
Kamu Dış Borçlanma 6,000,511,522 8.61 755) 
Hisse 3,894,566,931 5.59 31.12 
Değişken 3,539,107,979 5.08 8.66 
Altın 2,355,030,406 3.38 6.90 
Endeks 497,814,794 0.71 25.21 
Öst 375,521,885 0.54 5.61 
Uluslararası Karma $ Esnek 92,739,930 0.13 5.61 


Kaynak: Rasyonet 


Yılsonunda bütçe 
dinamiklerinde iyileşme olacak 


GSYH'ye oranla 2016 yılsonundaki yüzde 1,1 
seviyesinden haziran ayı itibarıyla yüzde 2 seviyesine yükseldi. Ocak-haziran döneminde 
25,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşen bütçe 
açığı, 2016 yılının aynı döneminde 1,1 milyar TL 
bütçe fazlası şeklindeydi. Uygulanan teşviklerin maliyetinin 2017 yılı bütçesi üzerinde 11,9 
milyar TL ilave yük yaratacağını belirten Maliye Bakanı Naci Ağbal, teşviklerin maliyetinin 
önümüzdeki yıllarda kademeli olarak azalacağını belirtti. Bazı sektörlerdeki teşviklerin eylül ayında sona erecek olması ve normal 
şartlarda yılın ilk çeyreğinde hesaplara girecek olan bazı alacakların yılın son çeyreğine ertelenmiş olması sebebiyle yılsonunda 
bütçe dinamiklerinde iyileşme olması beklenmektedir. Ayrıca, yılın ikinci yarısında ekonomide beklenen canlanma, vergi gelirlerini yukarı çekebilecektir. Merkezi yönetim bütçe açığının 
GSYEH/ye oranla yılı yüzde 2 seviyesinin biraz üzerinde tamamlaması mümkün görünmektedir. Ağbal'ın ayrıca, kamu maliyesinin Merkez Bankası'na enflasyonla mücadelede destek vereceğini, bu doğrultuda yılsonuna kadar vergi ayarlaması yapılmayacağını açıklaması da önemlidir. Hükümetin 2018-2020 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'da bütçe dinamiklerine dair yeni hedeflerini ekim ayı başında yayınlaması beklenmektedir. Türkiye'nin 
mali göstergelerinin sağlam olması, teşvik ve tedbirlere rağmen 
mali disiplinde kalıcı bir bozulma olmayacağının anlaşılması yatırımcı algısı açısından büyük önem taşımaktadır. 


Hisse senedi fonlar çok kazandırdı 


Türk Lirası varlıklara olan yatırım iştahındaki artış haziran 
ayında da devam etti. Emeklilik yatırım fonları, bu olumlu 
yatırım ortamında yılın ilk yarısında katılımcılarına 
ortalama yüzde 8,7 net getiri sağladı. Yurt dışında, ABD 
Merkez Bankası'nın hızlı ve seri adımlarla faiz 
artırmayacağı beklentisi riskli varlıklara olan risk iştahını 
artırdı. TL cinsi varlık fiyatları risk iştahındaki bu artıştan 
olumlu etkilenirken, yılbaşından bu yana Merkez 
Bankası'nın izlediği sıkı para politikası ve hükümet 
tarafından uygulamaya konulan büyümeyi destekleyici 
mali politikalar da risk iştahındaki iyileşmeyi pekiştirdi. 
Hisse senedi fonları yüzde 31,12 getiri ile yılbaşından bu 
yana yatırımcısına en çok değer kazandıran fon grubudur. 
Getiri sıralamasında, hisse senedi fonlarını, dengeli/esnek 
fonlar, değişken fonlar ve katkı fonları takip etmiştir. 


Mobil Kaza Tutanağı 
0) O — 2 


FOTOĞRAF KAZAYI KAZAYI İMZALAYIN 
ÇEKİN ANLATIN CANLANDIRIN GÖNDERİN 


(VİDEO/SESLİ/YAZILI) 


KÂĞIT YOK FOTOKOPİ Yor 


Sadece 5 dakikada 
kolayca tutanak 
doldurun; sigorta 
şirketinize anında bildirim 
sayesinde, işlemleriniz, 
değil 
2 günde sonuçlansın! 


Kd 
MOA M3N3I'DI3S 3s 


Albümden Seç 


Farklı bir açıdan kaza yerini tüm 
araçlar görülecek şekilde tekrar 
çekiniz. 


Bilgi ve Gözetim 


Wee pri 


sbm.org.tr 
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ŞEMSİYE | UZMAN GÖRÜŞÜ 


MURAT GEYLANİ AKTAŞ 


BİREYSEL Emeklilik Sistemi (BES) 2003 yılından beri uygulanıyor. BES'in temelinde, vatandaşların gelecekteki yaşlılık dönemlerine hazırlanmak için birikim yapması var. Çünkü yaşlanan nüfusla birlikte emeklilik sistemlerinden faydalanan kişi sayısı artarken, çalışan başına düşen emekli sayısı da artıyor. Yani emekli sayısı artarken, çalışan sayısı aynı hızda artmadığı gibi gelişen 
teknolojiyle birlikte gelecekte çalışan sayısının, emekli sayısına 
oranının giderek azalacağı yönünde beklenti var. Bu da devlet destekli emeklilik sistemleri üzerinde büyük bir yük oluşturuyor. Gelecekte bu yükün giderek ağırlaşacağından endişe ediliyor. Gelişmiş ülkelerde bireysel emeklilik sistemleri uzun zamandır uygulanıyor. Bazılarında isteğe bağlı, gönüllü BES uygulaması söz 
konusuyken, bazılarında zorunlu 
BES sistemleri uygulanıyor. Bazılarında da aynen ülkemizdeki gibi hem 
gönüllü hem de zorunlu katılım uygulaması var. 

Emeklilik fonlarının toplam varlık 
değerlerinin, gayrisafi yurtiçi hasıla- 
ya (GSYH) oranı, BES'in diğer ülkelerle kıyaslanabilmesi açısından en 
önemli oranlardan biri olarak görülüyor. EGM'nin hazırladığı BES 
2016 yılı Gelişim Raporu'na göre, sadece dört ülkede 2015 yılında bu oran 
yüzde 100 seviyesinin üzerine çıkabilmiş: Söz konusu oran, Hollanda'da 
yüzde 178, İzlanda'da yüzde 150, İsviçre'de yüzde 123 ve Avustralya'da yüzde 119 seviyesinde. Bu sıralamada Türkiye yüzde 3.5 
ile alt sıralarda yer alıyor. 


Nüfus giderek yaşlanıyor 

Ülkemiz nüfus yapısı genç ülkelerden biri iken, hesaplamalara göre 2030 yıllarında yaşlı nüfusun oranı yüzde 20-21”lere ulaşacak. Geliri azalan ve giderek yoksullaşan bir nüfus yapısı yerine, bugünden geleceği için biriktiren ve gelecekte de hayat standardını devam ettirebilen bir yapıya doğru ilk adım olarak BES 
uygulamaya girdi. 2003 yılında başlayan BES'te çalışanların 
ödediği gelir vergisinden iade yöntemiyle yapılan teşvik, 2013 yılında sadece çalışanları değil, sisteme giren herkesi kapsayacak 
şekilde değiştirildi. Daha basit ve kolay bir hesaplama yöntemiyle sisteme giren katılımcıların tamamı için yüzde 25 devlet katkısı sağlandı. Bunun üst sınırı da bir yıllık brüt asgari ücret olarak belirlendi. Çalışanın katkı payı sisteme girdikten sonra, yüz- 


muratgaktas(0finnet.gen.tr 


Neden BES, neden otomatik katılım? 


de 29'lik devlet teşviki katılımcının hesabına yatırılarak, devlet katkısı fonlarına aktarılıyor. 

Ülkemizde BES (gönüllü katılım) başarıyla sürdürülürken, neden “otomatik katılım” uygulaması da yürürlüğe alındı? Neden çalışanların hemen hemen tamamını kapsayacak (1/1/2019'da çalışan sayısı beş ve üzerinde olan bütün işyerleri sisteme katılmış 
olacak) bir uygulama hedeflendi? BES ile 2016 yılı sonunda 6 milyon 627 bin 25 kişi sisteme katılmış iken, 43 milyar 733 milyon TL 
katılımcılar tarafından sisteme aktarılmıştı. Buradaki başarı 
otomatik katılım için cesaretlendirici oldu. Pilot uygulamalarda 
yüksek oranlı katılımlar sağlanınca da yasal hazırlıklar başladı. Otomatik katılım uygulamasına 1 Ocak 2017 tarihinde geçilmiş oldu. 
Kademeli olarak 1000 ve üzeri 
personele sahip işyerlerinden 
başlanarak işverenler üzerinden 
çalışanlar sisteme dahil edilmeye 
başlandı. “Otomatik katılım” kapsamındaki katılımcılar için teşvik 
sistemi çeşitlendirildi. Gönüllü 
BES'teki yüzde 25'lik devlet katkısının yanında, cayma hakkını 
kullanmayarak sistemde kalmayı 
tercih eden her “otomatik” katılımcıya 1.000 TL ek teşvik primi 
verildi. Ayrıca emeklilik dönemi 
geldiğinde “otomatik katılımcı” 
eğer birikimlerini *yıllık gelir sigortası” kapsamında almak isterse, birikimlerinin yüzde 9'i oranında “ek devlet katkısı'na hak kazanacak. 


Fonların GSYH'ye oranı artacak 

Otomatik katılımda ilk yedi ayın sonunda 2 milyon 584 bin 265 
kişi sisteme katılırken, 795 milyon Tsi de çalışanların maaşlarından kesilerek BES yoluyla sermaye piyasalarına aktarıldı. Gönüllü BES”te ise katılımcı sayısı 6 milyon 816 bin kişiye ulaşırken 
48 milyar 414 milyon TL katılımcılar tarafından sisteme aktarıldı. BES grubunun toplam birikimleri fonlar yoluyla 61 milyar 864 
milyon TL'ye ulaştı. Otomatik katılımcıların birikimleri 763 
milyon TL seviyesinde. Devlet katkıları BES'te 9 milyar TL iken 
Otomatik katılımda tahminen 2.7 milyar TLlere yaklaşmış olmalı. Devlet katkısı ve katılımcı birikimleriyle her iki grupta toplam- 
da 75 milyar TL'ye yakın bir birikimden söz etmek mümkün. Bu 
da Türkiye'nin bireysel emeklilik fonlar/GSYH oranını yukarı çekmeye yolunda önemli bir potansiyeli olduğunu gösteriyor. 


ŞEMSİYE İ KISA-KISA /ATAMALAR 


SBM'nin yeni kaptanı 
Murat Hakseven 


Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nde 
(SBM) üst düzey atama gerçekleşti. 
Aydın Satıcı'nın görevinden ayrılmasının 
ardından SBM'nin yeni Genel Müdürü 
Murat Hakseven oldu. Hakseven, yeni 
görevine temmuz ayı itibarıyla başladı. 


Murat Hakseven 


Ethica Sigorta 1 yaşında 


Cemal Ererdi'nin Kurucu Ortağı ve 
CEO'su olduğu Ethica Sigorta, 1 yaşını 
doldurdu. Geçen yıl 27 Temmuz'da ilk 
poliçesini kesen şirket, bir yıl içerisinde 
1 milyon 134 bin 500 poliçe keserek, 791 
bin 807 müşteriye hizmet verdi. Şirket, 
bu süre zarfında 494 milyon TL prim 
üreterek, yüzde 1.2 pazar payı elde etti. 
Fizibilite çalışmalarında öngördükleri 
müşteri ve poliçe adedinin çok üzerine 
ulaştıklarını belirten Ererdi, her geçen ay üretimlerini sağlam 
adımlarla artırmaya devam ettiklerini kaydetti. 


Cemal Ererdi 


Genç: "Trafik Havuzu' serbest tarifeye 
geçiş ihtimalini artırdı 


Türkiye Sigorta Acenteleri 
Federasyonu (TÜSAFJ), 22 ... 
Temmuz Cumartesi günü, 
Giresun'da acentelerle bir araya 
geldi. Etkinlikte konuşma yapan 
Hazine Müsteşar Yardımcısı Dr. 
Ahmet Genç, “Trafik Sigortaları İ 
Havuz Sistemi'nden sonra 

serbest tarifeye geçiş ihtimali 4 
daha da arttı” dedi. Giresun Sigorta Acenteleri Derneği (GİSAD) 
ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda Genç, havuz sisteminin 
ayrıntılarına 30 şirketin karar vereceğini ifade ederek, “Havuz 
yönetmeliğinde her şey şeffaf bir şekilde yazıldı. Havuz ile 
beraber çok daha sert bir platforma girilecek. Çünkü şirketlerin 
trafik ekranlarının kapatılma ihtimali var. Bu da şirketin nakit 
akışını kesmek demektir. Şirketler, bu konuda geri adım 
atılmayacağını biliyor” diye konuştu. 
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Groupama Türkiye, kardeşiyle buluştu 


Groupama şirketlerinin ği 
birbirlerini daha iyi : , “a 
tanıması ve ortak 
faaliyetler oluşturmaları 
için hayata geçirilen 
“kardeş şirket 
uygulaması' kapsamında 
Groupama Türkiye, 
kardeş şirketi Groupama 
Paris Val De Loire ile İstanbul'da bir araya geldi. Kardeş 
şirketler, ortak faaliyet planları oluştururken; oto 
hasarlarında suistimallerin tespit edilmesinden olağanüstü 
doğal afet durumunda uygulanacak kriz yönetimine, iç iletişim 
ve şirket içi etkinliklerden küçük ve orta büyüklükteki 
işletmeler (KOBİ) ve sigorta sektörüne dek çok sayıda konuda 
fikir alışverişinde bulundu. 


Mert Ekitmen 
Axa Sigorta'da 


Sigorta sektöründe 20 yılı aşkın 
tecrübesi bulunan Mert Ekitmen, 

1 Haziran 2017 itibarıyla Axa Sigorta 
Hasar ve Tüm Operasyonlardan Sorumlu 
Başkan ve İcra Kurulu Üyesi olarak 
görevine başladı. Ekitmen, ataması 
öncesi Ergo Sigorta'da Teknik, Aktüeryal Fiyatlandırma, Hasar, 
Operasyon ve Reasürans konularından sorumlu İcra Kurulu Üyesi 
ve Genel Müdür olarak görev alıyordu. 


BNP Paribas Cardif, 
acenteleriyle 2017'yi konuştu 


BNP Paribas Cardif - 
Türkiye acenteleri, o“ 
şirketin üst yönetimi i 
ile bir araya geldi. 
İstanbul'daki 
buluşmada şirketin 
2017 stratejileri 
masaya yatırıldı. 
Etkinlikte acentelerin yılın ilk yarı performansı değerlendirilirken, 
bireysel kredi koruma, hayat sigortacılığı ve bireysel emeklilik 
ürünlerine yönelik yeni planlar tartışıldı. 


Unico acenteleri Berlin'deydi 


Unico Sigorta, 13-16 Temmuz tarihleri arasında başarılı 
acentelerini Berlin'e götürdü. Dört gün boyunca tatil keyfi 
yaşayan Unico Sigorta acenteleri, Berlin'in kültürel ve tarihi 
alanlarını yakından tanıma fırsatı buldu. Seyahatte 
acentelere eşlik eden Unico Sigorta Genel Müdürü Cenk 
Tabakoğlu, Unico Sigorta'nın acentelerine her zaman destek 
olduğunu belirterek, bu seyahatlerin acentelere verilen 
değerin bir göstergesi olduğunu söyledi. 


Trafik sigortası şirketlerine 
ceza verilmeyecek 


Rekabet Kurulu, trafik sigortası pazarında faaliyet gösteren 
32 sigorta şirketi ve Türkiye Sigorta Birliği hakkında yürütülen 
soruşturma kapsamında idari para cezası verilmesine gerek 
olmadığına karar verdi. Tamamlanan soruşturmada ilgili kanun 
hükmü ihlal edilmediğinden idari para cezası uygulanmasına 
gerek olmadığı oy çokluğu ile kararlaştırdı. 
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Aracınızı 
güzelleştiren sigorta: 
Tam Bakım 
Trafik Sigortası 


Anadolu Sigorta'dan aracına gözü gibi bakanlar için yepyeni bir paket: Tam Bakım Trafik Sigortası! 
Zorunlu trafik sigortasına ek olarak bakım ve mini onarım hizmetlerini de kapsayan 


Tam Bakım Trafik Sigortası'yla aracınız hep yepyeni kalsın. 


Eu ANADOLU 
0850 7 24 0850 SIĞORTA 


www.anadolusigorta.com.tr Kaybetmek yok 


Türkiye İş Bankası kuruluşudur. | TÜRKİYE $ BANKASI 


TÜRKİYE 
ORTALAMASININ 
ÜZERİNDE BİR 
EMEKLİLİK İÇİN 
ALLIANZ SENİNLE 


Allianz Yaşam ve Emeklilik olarak 2016 yılında 
emeklilik yatırım fonları ortalama getirisinde 
sektör 1'incisi olduk.” 


Hayalleri ve sevdikleri için geleceğine yatırım 
yapanların yanında olmaktan gurur duyuyoruz. 


f wo») Go 
Allianz'ım' Mobil - 
GETTTON | ne 
> GooglePlay Jİ b f 


k üyüklük bilgileri TEFAS'tan alınmıştır. 


